
Waarom verbergt God zich voor ons? 
 

Ik ben jaloers op de leerlingen van Jezus. Zij hebben Jezus meegemaakt en ze hebben zijn 
wonderen gezien. Sommigen leerlingen hebben zelfs direct Gods heerlijkheid ervaren. 
Als je dat allemaal meemaakt is het niet moeilijk om te geloven. Ik heb het niet meegemaakt. 
U ook niet denk ik. Voor mij is geloven dan ook best moeilijk. 
Als ik ’s ochtends over de Afsluitdijk rijd, ervaar ik God niet. Als ik in de Streek als pastor aan 
het werk ben, ervaar ik God ook lang niet altijd. Soms sterft er iemand veel te jong aan 
kanker. “Waar is God?” vragen de nabestaanden soms. Ik sta dan met een mond vol tanden. 
Op 7 oktober viel Hamas Israël binnen. Waar was God toen? 1,8 miljoen mensen zijn in de 
Gazastrook ontheemd. Hebben zij dan geen God? Waar was God de afgelopen twee jaar in 
Oekraïne?  
Dit is mijn grote probleem. Waarom ervaren wij nou zo weinig van de levende Heer? 
Waarom verbergt God zich voor ons? 
 
Nou moeten we niet gaan dramatiseren. In ons leven zijn er hopelijk omstandigheden waarin 
wij wel de hand van God ervaren. Toen mijn kinderen werden geboren kon ik God wel op 
mijn blote knieën danken voor zoveel moois. Soms kan je God in de natuur ontdekken, soms 
ontdek je hem in de ander, maar vaak is de duisternis groter dan het licht. 
 
Ook bij de eerste christenen was dit het geval. Zij kenden ook dit soort problemen. Zij 
werden geconfronteerd met de harde werkelijk van het kruis, met de dood van Jezus en wat 
is er dan nog te geloven. Dat maakt het allemaal heel moeilijk te begrijpen. 
Hoe is de goddelijke macht, de almacht, samen te brengen met zijn onbegrijpelijke 
stilzwijgen in tal van rampzalige situaties. Ik kan u er geen antwoord op geven. Ik weet het 
niet... 
 
Wat we wel weten is dat Jezus’ almacht en zijn onmacht van het begin af aan met elkaar 
verbonden waren. Bij Jezus hoort Goede Vrijdag en bij Jezus hoort ook Pasen.  
Geloven in Jezus houdt in dat we zowel zijn Goddelijke macht als zijn onbegrijpelijke 
onmacht serieus nemen en dat we weten dat ze bij elkaar horen als twee kanten van 
dezelfde werkelijkheid. God alleen weet waarom Hij zijn macht bedwingt en aan 
natuurgeweld, oorlog en vreselijke ziekten de ruimte geeft. Allen Hij weet waarom hij zo 
vaak niets van zich laat horen. Wij mensen kunnen er alleen maar vraagtekens bij plaatsen. 
 
Ik heb uiteindelijk toch iets van een antwoord gevonden op vraag waarom God zich zo vaak 
voor ons verbergt. Het stond in een verhaal dat velen van u wel eens zullen hebben gehoord. 
Ik vertel het u toch omdat het verhaal een houvast is in moeilijke tijden. 
 
Een man had een droom. Hij droomde dat hij met Christus langs het strand wandelde. Scenes 
uit zijn leven trokken aan zijn geest voorbij. In elke scene bemerkte hij twee paar 
voetafdrukken in het zand, één paar van hem, het andere van de Heer. Toen de laatste scene 
voorbij was, keek hij terug naar de voetafdrukken en bemerkte hij dat er in het zand maar 
één paar voetafdrukken te zien waren. De man herinnerde zich dat dit juist de tijden waren 
waar hij het moeilijk had gehad. Dat verwonderde hem natuurlijk en hij vroeg de Heer, u hebt 
mij eens uitgenodigd U te volgen en toen hebt u beloofd elke weg met mij te gaan. Maar nu 
zie ik in de moeilijkste tijden van mijn leven maar een paar voetafdrukken. U hebt mij alleen 



gelaten toen ik U het meest nodig had. De Heer antwoordde: vriend, ik hou zoveel van je dat 
ik je nooit alleen zal laten. De tijd dat het slecht met je ging, de tijd dat je door het leed op de 
proef werd gesteld, de tijd dat jij maar één paar voetafdrukken ziet dat was de tijd dat ik je 
gedragen heb. 
 
Deze man had God ervaren zonder het te merken. Gods sterk arm had deze man gedragen 
en hij had het niet gemerkt. Pas achteraf, toen hij terugkeek, zag hij dat in. Pas toen begreep 
hij dat God juist dan aanwezig is als hij afwezig schijnt te zijn.  God draagt de mens als hij het 

zelf niet meer kan. 
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